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Colofon 

  
Sinco en Roelie ter Maat 
Tot 15 augustus: 

Drostlaan 66 
8303 EE Emmeloord 
Email: mail@sinco.nl 
Site: www.sinco.nl 

  
Thuisfrontcommissie: 
info@thuisfrontcommissie.nl  
www.thuisfrontcommissie.nl  

   
  

Giften kunt u (belasting-
aftrekbaar)  
overmaken op: 

Bankrekening 
55.65.42.819  t.n.v.  
St. NTM Nederland  
o.v.v.  “Sinco en Roelie”, 
code 15. 

  
U  kunt u via onze site 
www.sinco.nl  opgeven om onze 
nieuwsbrief te ontvangen, te 
bidden of te ondersteunen onder 
het kopje “Doe mee”. 
 
Wilt u deze nieuwsbrief niet 
langer per email ontvangen?  
Stuur dan een bericht aan: 
info@thuisfrontcommissie.nl  

  
 

  
Plattegrond naar de Pijler: 
De Pijler staat zo een 
beetje op het kruispunt 
van de Larserdreef en de 
Zuigerplasdreef. Het is 
vroeger een school 
geweest, waaraan een 
groot vierkant auditorium 
is gebouwd. 
 
Zie www.pijler.nl  

Beste vrienden  
 
Vanmorgen kreeg ik vanuit Brussel bericht dat de toestemming voor ons visum 
was ontvangen. Ik ben er direct heengereden en heb onze visa in de paspoorten 
ontvangen. Geweldig. 
In een van de boeken van Corrie ten Boom vertelt zij dat haar vader haar 
treinkaartje pas aan haar gaf als de trein er echt aan kwam en zij in moest 
stappen. Niet eerder.  Daaraan moet ik denken in onze situatie. Gods timing is 
(achteraf) zo perfect dat wij ons echt verwonderen. Ik was wel eens 
ongeduldig… waarom alles op het laatste moment?   ???  Maar… de trein liep 
het station binnen en wij kregen ons kaartje!  
Vandaag de visa en de reis vastgelegd. Morgen naar de notaris voor de verkoop 
van ons huis. Ook een bijzonder verhaal dat u tegoed hebt! 
 
Zondag 17 augustus zal men afscheid van ons nemen in de gemeente  
“De Pijler” te Lelystad, Ketelmeerstraat 90. De dienst begint om 10.00 uur en 
duurt meestal tot 11.30 uur. Dat is al snel… volgende week! U bent van harte 
uitgenodigd voor deze dienst. Na afloop van de dienst zal er in de aula 
gelegenheid zijn om persoonlijk afscheid te nemen. Voor mensen die van ver 
komen willen we nog wat soep met broodjes regelen. Geen dingetjes voor ons 
meenemen, want we kunnen niets meenemen! 
 
En dan de reis: Maandagavond 18 augustus vertrekken we vanaf Schiphol naar 
Londen en vandaar naar Hongkong met British Airways. In Hongkong blijven we 
een dag. Woensdagavond 20 augustus vliegen we verder met Air Niugini naar 
Port Moresby – de hoofdstad van Papua New Guinea. Daar komen we ’s 
morgens vroeg aan. Aansluitend vliegen we dan naar Hoskins waar we 
donderdagmorgen omstreek half tien hopen aan te komen. 
 
In alles zien wij de goede hand van onze Vader in de hemel. Niet dat alles je voor 
de wind hoeft te gaan. Vaak is dat niet het geval. We verwachten ook heus nog 
wel de nodige moeiten mee te maken. Maar we verwonderen ons erover dat 
alle zaken waar we zo tegenop zagen, wat eigenlijk niet zou kunnen lukken… 
toch zo bijzonder goed zijn gekomen: 

• Ons huis verkocht, idem de vleugel‐piano en de garage 
• Ons visum in orde 
• Onze ondersteuning zodanig dat we vrijuit kunnen gaan 

Wat een wonderen. We hopen van harte dat u dit ook zo ziet en gesterkt wordt 
in uw vertrouwen op de Schepper van de hemel en de aarde, de Schepper van 
ons mensen, Die naar ons omziet, Die een plan heeft met u en ons. We ervaren 
dat we veilig zijn in Zijn handen. 
 
Dit nieuws wilden we u niet onthouden… 

Hartelijke groet van Sinco en Roelie 
 


